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Het unieke van de mens
door Arie van der Stoep

Jij, ik, wij zijn uniek! Zeker in één opzicht. Er is namelijk een principe dat voortdurend in heel de

schepping werkt: vruchtdragen. Planten, dieren, groot en klein, ze brengen allemaal vrucht

voort, elk naar z’n aard. Planten brengen planten, dieren brengen dieren voort. Zelfs voor de

mens geldt dit principe. (1) Maar... daarin is hij wel uniek.

Wij brengen namelijk niet zomaar, ‘domweg’, mensen voort. Wij zijn als mensen veel veelzijdiger. Wij

verschillen van de rest van de schepping. Op tenminste twee manieren.

De eerste is dat God ons naar zijn beeld heeft geschapen. (2) En het beeld van God is: liefde. (3) God

had bedoeld dat alles bij de mens in en vanuit liefde zou gebeuren. Ook de eenwording van twee

mensen en het daaruit vruchtdragen: mensen brengen mensen voort als vrucht van liefde.

De geestelijke wereld

Die twee worden niet ‘simpelweg’ geleid door lichamelijke processen en instincten, zoals de dieren,

maar zij houden van elkaar en geven zich in liefde aan elkaar. Dat is de eerste reden, waarom wij uniek

en geen dier zijn.

De tweede wijze waarop de mens van de overige schepping verschilt in het vruchtdragen, is dat hij ook

vanuit zijn ziel en geest kan vruchtdragen. Hij maakt schilderijen, bouwt huizen, geeft onderwijs,

enzovoort. Dat zijn vruchten van zijn ziel. Vanuit zijn verstand, inzicht, intuïtie, gevoel, creatieve

vermogens, enzovoort is hij hiertoe in staat. En dan is er zijn geest.

Die maakt hem onder de schepselen op aarde helemaal uniek. Hij is ook een geestelijk wezen. Daarom

kan hij liefhebben (*), maar bijvoorbeeld ook geloven. Door geloof wordt hij met God verbonden. En

juist dát geloof maakt dat hij dingen ziet en doet die hij anders niet zou zien en doen. (4) Geloof laat

hem deelhebben aan de geestelijke wereld.

Opnieuw geboren

Net als liefde brengt ook geloof vruchten voort. Zijn geloof wekt bijvoorbeeld geloof bij anderen. (5)

Maar ook zijn manier van leven en denken zijn vruchten van dat geloof.

Dat komt, doordat hij door geloof in Jezus (geestelijk) opnieuw wordt geboren. (6) Hij staat op uit de

(geestelijke) dood, het los van God zijn, en leert Hem (weer) kennen. Dat persoonlijk kennen van God,

het hebben van een relatie met Hem, is leven, eeuwig leven. (7)

En dít leven wordt gekenmerkt door het volgen van Jezus en het luisteren naar God. (8) Door daden

van geloof, hoop en liefde, (9) die vruchten zijn van zijn (herboren) geest. Daarin is hij als mens uniek!

En zo heeft God hem bedoeld!

Uit de Bijbel:

(1) Genesis 1:28.

En God zegende hen en God zei...: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; ...



(2) Genesis 1:27.

En God schiep de mens naar zijn beeld; ...

(3) 1 Johannes 4:8.

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

(*) Zie Vandaag op Weg, nr. 002 - ‘Een nieuwe mens geschapen’ - Klik hier ... .

(4) Hebreeën 11:27b, 24, 29.

... hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.

Door het geloof heeft Mozes, ..., geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter.

Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over droog land, ...

(5) Romeinen 1:17a.

... gerechtigheid van God wordt daarin (= in het Evangelie - AvdS) geopenbaard uit geloof tot geloof (=

het geloof van de één maakt dat de ander het Evangelie van Gods redding ziet en aanneemt - AvdS).

(6) 1 Johannes 5:1.

... ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus (= de Gezalfde, de Redder - AvdS) is, is uit God geboren.

(7) Johannes 17:3.

Dit ... is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden

hebt.

(8) Kolossenzen 1:9-10.

... te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, ..., zodat u wandelt op een wijze de

Heer waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God (HSV).

(9) 1 Korintiërs 13:13.

Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
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